14 VRAGEN AAN

__Frido Kraanen

Wie: Frido (38) uit Zoetermeer, senior
strategist bij Corporate Strategy.
Zoeterméér? 'Die stad heeft helemaal niks,
maar je kunt er prima wonen. Ik blijf’
Gemoedstoestand: 'Een combinatie van
mijn eeuwige vrolijkheid en het heerlijke
gevoel van een nog lege agenda. Ik werk
hier net'

Geloof: ‘Ik ben overtuigd atheist. Geloof
verklaart het onbekende: onweer is een god
die over de wolken rijdt. De zingevende kant
van religie spreekt me wel aan, de instituties
helemaal niet!

Hoop: ‘Dat mijn kinderen gelukkig worden.
Tricky, met drie dochters. Al die rotjongens
op scootertjes straks... Vera is net 10,
Pranoti, onze dochter uit India, is 7 en
Suzeis 3!

26 @PGGM

Thuis: ‘Toen Vera geboren
was, zijn we begonnen met
adopteren. Daarna kwam
Suze. Bijna twee jaar geleden
kregen we Pranoti.”

Liefde: ‘Mijn dochters, alle
drie evenveel. Ik geloof niet zo
in bloedband, veel meer in
verbondenheid.

Land: "Voor mijn vorige
werkgever VWS ben
ik een paar keer

in Japan geweest.
Nederlanders en
Japanners zijn
tegenpolen, maar

er is wederzijds
respect. Juist door die
verschillen vul je elkaar
geweldig aan!
Uiterlijk: ‘lk moet het
hebben van mijn grappen
in de kroeg. Ik word kaal
en wat dikker, maar daar
maak ik me niet echt

druk om. Mijn kleding zoek ik altijd wel met

zorg uit!

Laatste aankoop: ‘Een keuken! [k word er

nog chagrijnig van, zo duur!

Naast wie zou je in het vliegtuig willen

zitten: ‘Ruud Lubbers. Hij is mijn politieke

held, een echte leider. En het allerliefste

naast Tori Amos. Maar ik denk

dat ik dan niks zou durven

zeggen, geintimideerd door

schoonheid en talent.

Wat doe jij voor de maat-

schappij: 'Vegetarisch eten
en bij PGGM werken. [k ben
tot het besef gekomen dat
je meer voor de samen-
leving kan betekenen
buiten de overheid.

Wat niemand weet: 'Dat

ik vijf dozen met troep hier

naartoe gesleept heb, om mijn

werkplek gezellig te maken!
Motto: ‘Van Marc Almond:
There is never forever, only

the moment.’




